
 
 
 
 
 
Jaarverslag 2023, 
 
Beste donateur, 
 
Na een jaar (2022) waarin we mede dankzij uw steun heel veel hulp hebben mogen 
kunnen bieden in de Oekraïne, kijken we nu verwonderd terug waarin we dit met Gods 
hulp hebben mogen doorzetten.  Ook al liepen de financiële inkomsten terug, ondanks 
dat zijn we gelukkig nog steeds in staat geweest om alle hulpvragen te kunnen 
beantwoorden. Maar als we alles om ons heen gadeslaan wat er in deze wereld gaande 
is, dan bekruipt bange vrees soms ons hart. Op vele plaatsen in deze wereld zijn er 
oorlogen en geruchten van oorlogen. Wat is het dan een troost dat wij mogen weten 
dat er Een boven dit alles staat waar we van mogen geloven dat het Hem nooit uit de 
Hand zal lopen. Hij met al deze ernstige gebeurtenissen, door onze zonden 
teweeggebracht, toch Zijn Werk volvoerd. Zijn gemeente bouwt. Door alle tegenslagen 
heen. Ja misschien wel juist dan.  
 
Als bestuur hebben wij ons in de afgelopen herfstperiode moeten beraden hoe we zo 
goed mogelijk onze Oekraïense naasten kunnen blijven ondersteunen in deze 
verschrikkelijke oorlogssituatie.  
 
Dat vroeg ook tijd en ruimte om onze plaats te bepalen als Stichting. Voor 2024 
hebben we dan ook een duidelijk plan opgesteld met concrete projecten. Daarbij 
willen we ook gaan werken aan meer betrokkenheid vanuit onze achterban.  Veel van 
de geboden hulp mochten we via onze lokale contacten op de juiste plaatsen 
bezorgen.   
Daarentegen, Oost-Oekraïne kwam er wel eens wat bekaaid vanaf.  Juist daar is de 
nood nog hoger en de situatie vele malen slechter. We hebben dan ook als bestuur 
besloten hier in de komende tijd meer aandacht aan te geven zodat we voor zover we 
de mogelijkheden hiervoor ontvangen ook de bevolking daar kunnen ondersteunen.  
 
Naast de vele fysieke en financiële hulp wat we in de afgelopen jaar mochten bieden, 
hebben we ook het nodige kunnen betekenen als het gaat om vertaalwerk van lectuur 
en het verspreiden van deze lectuur.  De honger naar Gods woord is onverminderd 
groot. Waar eerder soms maar een kleine gemeente samen kwam van 30 tot 50 
mensen Mag er regelmatig samenkomsten zijn van wel 300 tot 500 mensen, zowel 
doordeweeks als de zondagse dienst. Ook hierin mogen we opmerken dat de Heere 
Zijn werk voortzet en juist omstandigheden wil gebruiken om Zijn Kerk onder het 
Woord te brengen.  
 
We vragen u als onze achterban dan ook uw bereidwilligheid om ons blijvend te 
ondersteunen, we beseffen dat u van vele kanten en organisaties dezelfde vraag zult 
ontvangen. Maar toch roepen wij u met vrijmoedigheid op om toch ook onze 
organisatie in uw gebeden en milddadigheid niet te vergeten.  Zonder uw hulp kunnen 
wij het mooie maar vaak ook gevaarlijke werk voor onze naasten niet verrichten. Dit 
voor de mensen die vaak niet meer bezitten dan de kleding die zij aanhebben, geen 
huis om in te wonen. Dit motiveert ons om door te gaan.  
 



We verwijzen u dan ook graag naar onze nieuwsbrieven waarin we u meenemen in de 
verschillende reizen deze worden ondernomen om zorg te dragen dat de beschikbaar 
gestelde middelen en bedragen op de juiste plaats komen en op de juiste wijze worden 
aangewend.  
 
Bestuur Stichting MirWam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


