
Bericht uit Zhythomir 
Telefoon gesprek met Lena, 24-11-2022 
Lena is heerlijk rustig in de keuken brood aan het bakken. Ze hebben weer stroom al is tijdens het bakken van het 
brood de stroom al 3 keer uitgevallen. Buiten ligt er al voor de 4e dag sneeuw. De winter heeft echt zijn intrede gedaan. 

 

     

Afgelopen zondag 20-12-2022 waren er ongeveer 30 ongelovigen die naar de kerk waren gekomen. De eerste bus rijdt 

zondag rond 10 uur waaruit ze bij de dichtstbijzijnde bushalte uitstappen en naar de kerk komen. Ze luisteren 
aandachtig naar het Woord. Het Woord van God met de oproep van bekering horen ze. Wat het uitwerkt? ‘De tijd zal 

het ons leren’, zegt Lena. Of ze voor de broden komen of dat ze werkelijk geestelijke honger hebben kunnen we nu 
nog niet beoordelen. Ze zijn in elk geval onder het gehoor.  
 

Elke familie gaat na afloop van de dienst weg met een voedselpakket. Wij hebben nu nog voor ongeveer 3 zondagen 
voorraad om hen wat mee te geven. Daarna bidden en hopen we dat de Heere weer zal voorzien. Er zijn 15 trouwe 

bezoekers die elke zondag terug komen. Dat bemoedigt ons.  
Naast onze kerk zijn we bezig een kosterswoning te maken. De kelder is gereed waar we nu dan ook al producten in 
kunnen  bewaren. We hebben weinig financiën om hier mee verder te gaan.  Al onze aandacht is gericht op 

Evangelisatie en hulp aan onze medemensen. Lena vraagt: Zijn er misschien bekende mensen van ons in Nederland 
die ons hierbij willen helpen.  
 

    



Op mijn vraag wat ze ervaren hebben van de raketten regen op Dinsdag 15-11-2022 vertelt Lena het volgende: ‘Rond 
20 voor 4 in de middag was ik de aardappelen aan het schillen buiten in de tuin. Het was nog mooi weer, ik zat lekker 

even in het zonnetje vlak bij de mesthoop. Plotseling hoorde ik een suizend geluid wat steeds sterker werd. Toen zag 
ik een raket aankomen in de lijn van ons huis en de kerk. Het ging allemaal zo snel dat ik geen gelegenheid had om 

benauwd te worden. In mijn gedachten was ik erg onder de indruk van wat ik zag. Vreselijk en wat onterend wat er 
gaat gebeuren. Gelukkig voor ons bleef hij lang op dezelfde hoogte doorgaan en stortte een heel eind voorbij ons huis 
neer bij een elektriciteitsgebouw. Hierdoor hebben we tot woensdag 2 uur in de middag zonder stroom gezeten in 

bijna heel Zhythomir. In de kerk hebben we de generator, die we enkele jaren geleden hebben gekregen van Stichting 
Mir Wam, opgestart. Deze werkt gelukkig goed waardoor we de noodzakelijkste dingen toch door konden laten gaan.  
Ondanks al de zorgen mogen we toch ons leven in de Hand van de Heere leggen. Hij zorgt voor ons’.   

 
 

 


